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VAN HET BESTUUR.... 

Het is verheugend te kunnen melden dat onze voorzitter Rob Alblas, goede 
vorderingen maakt. Hij werkt hard aan zijn conditie, loopt en fietst dagelijks 
zijn rondjes samen met Marjolijn. Stap voor stap de goede richting op. Deze 
week is hij  naar zijn huis in Frankrijk, een spannende onderneming. We 
wensen hem van hieruit een goede vooruitgang. 
 
Deze Beersberichten staat bijna in zijn geheel in het teken van de komende 
najaarsuitvoering. Er wordt hard gerepeteerd en iedereen heeft er veel 
plezier in! We hopen natuurlijk dat heel veel mensen komen kijken. 
 
En dan komt het volgende evenement er alweer aan: het eenakterfestival  
in januari 2015.  Elders in de Beersberichten kunt u hier meer over lezen. 
 
Het najaarsevenement op 20 september was een enorm succes. De foto's 
op pagina 2 en 11 spreken voor zich. Naast de hoge opkomst speelde het 
weer natuurlijk een grote rol. Jong en oud hebben genoten van de 
boottocht over de grachten van Utrecht. Leuk om te melden dat ook één 
van onze oudste leden hier bij aanwezig kon zijn: onze erevoorzitter de heer 
Marten Oomkens. 
 
Al met al is Jan van Beers goed in beweging maar mocht u ideeën hebben 
over activiteiten of de aanpak en invulling hiervan, aarzel dan niet dit ons te 
laten weten, met zijn allen houden we onze vereniging levendig  en gaan 
we op weg naar ons volgende jubileum in 2016. 
 
Veel leesplezier met deze Beersberichten 
 
  Grarda Rensen 
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OP DE ROL...... 

 
Waarom zijn wij allemaal lid of vriend van Jan van Beers? Omdat we 
geïnteresseerd zijn in de voordrachtkunst en de saamhorigheid, 
gezelligheid en vriendschap binnen de vereniging, die zich niet beperkt 
tot het bijwonen van alleen de evenementen!   
Met toch als hoofdgerecht ieder seizoen weer een toneelvoorstelling 
en met als voorgerecht de eenakter! U heeft allemaal al de data in 
vorige mededelingen ontvangen. 
 
De eenakter bij Karakter te Baarn op 23 en 24 Januari 2015. 
We gaan de eenakter "TUSSEN KUNST EN KITSCH" nog een keer 
spelen; vorige keer alleen voor eigen leden, nu als deelnemer aan het 
eenakterfestival. Het grootste gedeelte van de spelers hebben we 
rond, maar we zoeken nog enkele enthousiastelingen!  
De rollen zijn niet groot, wel hilarisch en niet ingewikkeld!  
Meld je aan bij Clari :  c.lieme-berg@planet.nl 
 
Najaarsstuk november 2015. 
Nog een hele tijd te gaan, het najaarsstuk 2014 staat nog niet eens op 
de planken, maar wij gaan nu al weer aan de slag voor het najaarsstuk 
in november 2015 !!!  
Het is al bekend dat Elisabeth Loot, met wie wij enkele jaren geleden 
heel fijn hebben samengewerkt, volgend jaar ons weer gaat regisseren. 
 
  Clari de Lieme, artistieke zaken 
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 Gedicht van Jan van Beers uit 1846: 

 

VERGEET-MIJ-NIET 
 

1.Ja, 't is nu al lang geleden: 2.Ik bleef stille bij dat bloemken; 
'k Wandelde in een bloemhof rond, 'k Bleef er lang; want zie, het stond 
Waar ik telkens, voor mijn schreden, Daar niet als zijn zusters, trotsch en 
Schoone en schooner bloemen vond. IJdel blikkend in het rond; 
'k Vroeg heur naam aan elke bloeme; 't Was in het laagste gras verscholen 
En ze schenen allen mij En het loeg mij toe van daar, 
Toe te fluistren: ''k heet de Schoonste, O, zo smeekend en zo minzaam,  
O, ga mij toch niet voorbij!'' Met zijn oogskens blauw en klaar; 
Doch ik toefde bij niet eene, 't Loeg mij toe, en ik - ging henen! 
Dan ten leste bij een kleene, Maar toch is mijn rust verdwenen, 
En ik vroeg die hoe ze hiet; Sedert ik het zoo verliet: -  
En ze zei: ''Vergeet-mij-niet!'' Ik vergeet dat bloemken niet! 
 
 
 3.Dit is nu al lang geleden: 
 Sedert heb ik voor mijn schreên 
 Vele bloemen zien ontluiken, 
 Maar ik denk aan dát alleen. 
 O! zoo ik maar eens kon weten, 
 Of het nog niet werd geplukt, 
 Of een storm het van zijn stengel 
 Nog niet wreed heeft losgerukt; 
 'k Zou het zoeken gaan, het vragen: 
 ''Mag ik op mijn hart di dragen, 
 Tot het leven mij ontvliedt? - 
 Bloemken, ik vergat di niet!'' 
 
 
 Uit: Gedichten, eerste deel 
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Najaarsvoorstelling 

Inmiddels bekend en hoop ik in ieders agenda al genoteerd wordt op 
vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2014 het najaarsstuk “Moord in het 
Piertheater” (Curtain Up On Murder) van Bettine Manktelow door ons 
gespeeld in het Zimihc theater Zuilen (gevestigd in het Vorstelijk Complex), 
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht. 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in de Beersberichten wordt vanaf mei met heel 
veel animo en plezier gerepeteerd onder leiding van Tonneke van der Sluijs. 
Dit jaar met maar liefst vier nieuwe spelers. 
Het decorteam is ook al druk doende het spel heel fraai op de planken te 
“onderbouwen”. 
 
Tot nu toe loopt alles volgens verwachting. Maar de grootste verwachting is 
natuurlijk dat u komt kijken naar de resultaten. Het wordt echt een mooie 
en spannende avond met een gezellige napraat… 
U begrijpt het al: het publiek heeft in dit vorstelijk complex een belangrijke 
functie/bijdrage. 
Dus zoals ieder jaar de oproep: komt allen met familie/vrienden/kennissen/ 
buren en overigen…! 
 
Zoals op de flyer vermeld:  
Kaartverkoop: 
Entree: 15 euro, CJP 10 euro, studenten 10 euro (excl. ticket fee) 
www.zimihc.nl  (theater Zuilen) 
òf bij hoge uitzondering via 06-54774441 
òf op de dag zelf aan de balie vanaf 19.00 uur tot aanvang voorstelling 
(pinnen niet mogelijk). 
 
Tot dan! 
 Marjan Jansen, productie 
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VOORTGANG REPETITIES NAAJAARSVOORSTELLING 

 

Over een maand is het al zover, dan spelen we ‘Moord? ... in het 

Piertheater’. Spannend, maar we liggen op schema. Vanaf begin september 

zijn we alweer twee avonden in de week hard aan het repeteren.  

14 oktober is het tijd voor de eerste doorloop inclusief kleding, muziek en 

rekwisieten.  

 

Het is erg fijn om met de cast en Tonneke als regisseuse te werken. Iedereen 

is enthousiast, komt met leuke ideeën en zet zich voor honderd procent in. 

De tekst zit er bij iedereen goed in, maar gelukkig kunnen we altijd rekenen 

op onze souffleuse, Nanette de Laat, als we het even niet meer weten.  

Nu de tekstkennis er is, is het ‘echte spelen’ met elkaar begonnen. 

Dit levert elke keer weer mooie dingen op. Het is fantastisch om te zien hoe 

iedereen steeds meer in zijn of haar rol kruipt en de rol steeds 

zelfverzekerder neerzet. Vooral mijn complimenten voor de debutanten!  

 

Ook heeft een productievergadering plaats gevonden. Tonneke heeft een 

heleboel leuke ideeën voor decor en techniek. De decorploeg heeft er 

vertrouwen in dat alle plannen uitgevoerd kunnen worden en zijn 

ondertussen aan de slag gegaan.  

 

Ik wil niet te veel verklappen over de voorstelling maar het gaan in ieder 

geval twee spannende avonden worden. 

 

Bekijk een voorproefje op: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QGFlaJh4k 

 

 Lisanne Verbeek 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QGFlaJh4k
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“Lekker Bootje Varen” 
 

Als ik boven op de Dom sta 

Kijk ik even naar benee 

Dan zie ik het oude gragie 

Het Vreeburg en Wijk C 

Ja dan springt mijn hartsie open 

Ik ben trots, wat dag ie wat 

D’r is geen mooier plekkie 

Als Utereg m’n stad. 

 

Zo klinkt het refrein van dit lied, gemaakt door Herman Berkien, een 
rasechte Utrechter. Wie kent hem en deze lofzang op Utrecht niet! 
Toen ik de tekst opzocht van deze ode aan Utrecht, dacht ik bij ons 
najaarsevenement het klopt , het klopt!  En ik ben trots wat dag ie wat en 
velen met mij! 
Het kost iedere keer weer moeite en inspiratie om iets origineels te 
bedenken voor onze voor- en najaarsevenementen. Dat wordt op een 
geweldige manier geregeld door onze evenementencommissie! Bravo! 
Deze keer was de keuze gevallen op “Lekker bootje varen” en lekker was 
het! 
 
Anderhalf uur voeren we door de singels en de grachten van Utrecht. De 
zon scheen werkelijk uitbundig. Met 50 man in twee open boten konden we 
genieten van al het moois en unieks dat Utrecht te bieden heeft, ditmaal 
vanaf het water. 
 
De uitleg over de verschillende prachtige panden kwam van de 
meevarenden zelf, hetgeen toch véél nieuwe en soms ook héél  
persoonlijke informatie opleverde. Mooie en hilarische anekdotes. 
 Zo knus rondom naast elkaar zittend in een open boot door de grachten is 
Utrecht beleven op z’n best. Wat een vrolijk gezelschap! Drukte op de 
terrasjes, op de bruggen, de grachten, de mooie uitzichten, de Domtoren 
als prachtig middelpunt overal bovenuit komend en  beschenen door de 
zon, het was volmaakt!  
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We dronken dan ook wijn en aten heerlijke hapjes, gemaakt en vervoerd 
door de evenementencommissie, met heel veel dank daarvoor. Het was 
met recht een lekker bootje, of  liever gezegd lekkere bootjes! 
 
Dan hou je van Utereg, m’n stad en springt warempel je hartsie open! 
 

 Zeker als we dan ook nog uitbundig vanaf de waterkant toegewuifd worden 
door onze eigen Peter Tusveld , die helaas niet de kapitein van een van de 
boten kon zijn. Ach we gaan het gewoon weer een keer overdoen, wie weet! 
Na afloop wandelden we samen richting “De Rechtbank” om nog even na te 
praten over dit fantastische evenement met de bekende heerlijke 
bitterballen en een lekker drankje toe. Lieve mensen, het was weer zeer de 
moeite waard om samen te genieten van ons mooie Utrecht! Heel bijzonder 
met zo’n enthousiaste club mensen, allemaal  liefhebbers van de Koninklijke 
Rederijkerskamer ” Jan van Beers”. 
 

 En wat boften we met het schitterende weer! Wij zijn nog even blijven 
hangen en hebben heerlijk gegeten bij “het Zuiden” kan ik jullie aanbevelen! 
 Tot snel bij onze spannende voorstelling in november! 
 

 Ans de Groot 
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OP DE ROL 

2014 

 Vrijdag 7 en zaterdag  
 8 november 

 Najaarsvoorstelling in het  
 ZIMIHC Theater Zuilen 
 (gelegen in het ‘Vorstelijk 
 Complex’) 
 Prinses Christinalaan 1 
 3554 JL Utrecht 
 Aanvang: 20.00 uur 
 Kaartverkoop: www.zimihc.nl 
 (theater Zuilen) 
 

2015 

 Vrijdag 23 en zaterdag  
 24 januari 
 Eenakterfestival in Baarn 
 Theater De Speeldoos 
 Rembrandtlaan 35 
 3741 TA Baarn 
 
 Medio februari 
 Workshop improviseren 
 
 Zaterdag 21 maart 
 Voorjaarsevenement voor 

leden en vrienden 
 
 Woensdag 29 april 
 Algemene Ledenvergadering 

 

 

 
 BESTUUR 
 Voorzitter  
 Rob Alblas 
 Mesdaglaan 2, 3941 CJ Doorn 
 alblas@vanmaeskantvos.nl 
 
 Secretaris 
 Joop de Groot 
 Donkeregaarde 66,  
 3436 ZG Nieuwegein,  
 Tel: 030-6032866 
 joop.degroot@planet.nl 
 
 Penningmeester 
 Ria Keuker 
 IJsbaankade 183, 1271 GC Huizen 
 Tel: 035-5243317 
 ria@coaching-keuker.nl 
 
 Artistieke zaken  
 Clari de Lieme 
 Kampstraat 2, 3741 AR Baarn 
 Tel: 035-5418281 
 c.lieme-berg@planet.nl 
 
 Productie en Ledenadministratie 
 Marjan Jansen 
 Kortelaan 49, 3601 HK Maarssen 
 Tel:0346-570527 
 marjanj@hetnet.nl 

 
 PR & Communicatie 
 Grarda Rensen 
 Zwanenkamp 1088, 
 3607 NL Maarssen 
 grarda_1205@live.nl 
 
 Algemene Zaken 
 Lisanne Verbeek 
 Uranuslaan 16,3721SC, Bilthoven 
 Tel: 06-23526043 
 Verbeek_lisanne@hotmail.com 
 
 E-mail: info@janvanbeers.nl 
 Website: www.janvanbeers.nl 
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